
Kook je mee?

DE
KOOK
CLUB



Stap in de wereld van smaken, kruiden en 
tradities met onze kookworkshops van de 

Kookclub. Houd je van de Turkse keuken of wil 
je een unieke culinaire avond beleven? Dan is 

dit jouw kans! 

Tijdens onze kookworkshops leer je onder 
begeleiding van Nurcan authentieke Turkse 
gerechten bereiden, zoals de Turkse Pizza en 

gözleme.

Je ontdekt nieuwe smaken, krijgt handige tips 
& trucs en kunt je inschrijven voor verschillende 
data die jou het beste uitkomen. De Kookclub is 

dé manier om je kookvaardigheden te
 verbeteren en samen te genieten van heerlijk 

eten op z’n Turks.

De plekken zijn beperkt, dus meld je snel aan!
Zien we je binnenkort?



GÖZ
LEME

Maandag 9 februari
 

Woensdag 11 februari
18:00 uur



MEZ
ZE

Maandag 16 februari 

Woensdag 18 februari

18:00 uur



PIDE
Maandag 23 februari 
Woensdag 25 februari

18:00 uur



TURKSE
PIZZA

Maandag 2 maart 
Donderdag 5 maart

18:00 uur



RAMADAN
IFTAR

Woensdag 18 maart
18:00 uur


